
  

Dodenherdenking 4 mei 2026 
 

 
 

De geschiedenis leren begrijpen 
 
Het is meer dan 80 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. In mei 1945 kwam er een einde aan de 
bezetting door Nazi-Duitsland. Voor die vrijheid brachten militairen van de geallieerde landen en het 
verzet grote offers in een strijd die veel slachtoffers eiste en blijvende littekens achterliet. 
In het kader van het jaarthema ‘De geschiedenis leren begrijpen’ staan we niet alleen stil bij wat er is 
gebeurd, maar richten we ons ook op de betekenis daarvan voor families die dierbaren verloren 
tijdens de Holocaust en het oorlogsgeweld, evenals voor degenen die leven met de blijvende en vaak 
generatie-overstijgende gevolgen van trauma. 
Door de geschiedenis te begrijpen beseffen we hoe kwetsbaar vrijheid is. Daarom mogen we nooit 
vergeten hoe belangrijk vrijheid is. En dat vrede gekoesterd moet worden, juist in de wereld van 
vandaag. 
 
Op 4 mei staan we elk jaar stil bij de omgekomen dorpsgenoten en andere oorlogsslachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog. Maar we herdenken ook de oorlogsslachtoffers van nu. Nog steeds zijn er 
oorlogen, met helaas veel slachtoffers en menselijk leed tot gevolg. 
 
De 4 Mei commissie van Scharnegoutum is druk bezig om de herdenking weer op een gepaste manier 
te laten plaats vinden. Met een gastspreker en/of spreker van de gemeente. Maar ook zullen enkele 
leerlingen van de basisschool hun bijdrage leveren aan deze herdenking. Welke plaats vind bij het 
oorlogsmonument om 19:30.  
 
We zullen de herdenking in Scharnegoutum op 4 mei 2026 als volgt vormgeven:  
Allereerst een oproep aan u allen om op 4 mei de vlag halfstok te hangen van 18.00 uur tot 
zonsondergang. Om 19.30 uur vindt dan bij het monument de plaatselijk herdenking plaats.  
Net als voorafgaande jaren zullen er kransen neergelegd worden namens de gemeente SWF en 
namens Dorpsbelang/Oranjevereniging. Verder is er de gelegenheid tot bloemlegging of kranslegging 
voor dorpsgenoten, bezoekers en buurtverenigingen.   
Een herdenking met eerbaarheid en respect!   
 
Opgave kranslegging: 
Via renymenage@live.nl kunnen de buurtverenigingen en dorpsgenoten zich opgeven voor de 
kranslegging. De opgave moet uiterlijk een week voor de plechtigheid worden ingediend, met 
vermelding van de betreffende persoon, personen, buurt of straat. Geef daarbij aan of het om een 
kranslegging of bloemen gaat, zodat de commissie hier rekening mee kan houden bij de aanvoer van 
de standaards. 
 

Wees bewust van meer dan 80 jaar vrijheid en sta hier bij stil op 4 mei! 
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